EEN GESPREK MET EVA & JANNI OVER DE VOORSTELLING 'VERDWAALD’

Eva:

Inspiratie vind ik steeds in mezelf. Het is voor mij niet iets dat buiten jezelf ligt en je plots opmerkt, maar
integendeel iets dat groeit in jezelf. Op een bepaald moment merk je dat je aldoor aan dezelfde zaken denkt, of
je telkens een bepaalde kleur voor de geest haalt of een melodie hoort. Er zit iets in je, dat bezig is te groeien. Je
gaat als het ware met jezelf in dialoog.

Voor ‘Verdwaald’ ligt dat in de confrontatie met kinderen. De meesten herkennen direct een verdwaald of
verward gevoel. Dat gevoel herken ik heel erg bij mezelf, ook van toen ik kind was. Ik woonde als kind vlak aan
de zee. Als ik iets niet kon verwerken, holde ik onmiddellijk naar de zee. De zee gaf me een noodzakelijke
distantie. Ze ging gewoon door met golven maken, en trok zich niets aan van mij en mijn gevoel. Alsof de zee
zegt: “Doe het maar zelf, ik doe dat ook”.

Die dialoog met jezelf, wil je bij het creéren van een voorstelling ook verder kunnen zetten met anderen. Daarom
vind ik het heel belangrijk je te omringen met makers die op een zelfde golflengte zitten.

Met filmmaker Kenneth Michiels had ik reeds gewerkt in mijn vorige voorstelling Charlotte. Voor Verdwaald zag
ik een voorstelling waar de zee de hele tijd aanwezig was, als onpartijdige verschijning. En meeuwen die dwars
door de wolken heen vliegen en altijd voor vrijheid kiezen. Voor ruimte.

Een partner voor dans en beweging vond ik in de eerste werkfase bij choreograaf/danser Hendrik Lebon. Op dat
moment had ik nog niemand concreet in mijn hoofd om de muziek op zich te nemen, maar ik wist wel dat ik
iets wou rond het lied ‘Sing me a song’. Daarna werden de kinderen erbij ‘gecomponeerd’, alsof je een boeket
maakt.

Met deze ploeg begonnen we vorig seizoen te werken aan het thema en presenteerden in mei twee try-outs om
te toetsen of en wat we konden overbrengen aan het publiek.

Toen het project, wegens omstandigheden, een jaar later opnieuw werd opgepikt, moest Hendrik passen
omwille van andere engagementen. Ik was blij dat choreografe Janni van Goor, die de try-outs had bijgewoond
en ontroerd was, bereid was om de ontwikkeling van de beweging verder te zetten.

Janni:

Ik ben inderdaad mee in het project gestapt omdat ik, naast het feit dat Eva het me vroeg, oprecht geraakt was
door het toonmoment. Ik zag een zeer rijke voorstelling in wording, waarbinnen veel werd aangeraakt. Uiteraard
is het niet makkelijk om een choreografische lijn over te nemen of verder te zetten. Ik heb ook een andere
bewegingstaal dan Hendrik.

Maar ik geloof sterk dat een voorstelling een ‘adem’ heeft. Dan kan je niet zomaar weggooien wat al voorligt. Ik
heb dus mijn weg gezocht, en ben meegegaan in wat er was en geprobeerd daar andere dingen in te schuiven.
Dat was boeiend en spannend werken.

Eva:

Componist Yves Meersschaert is er aan het einde van de eerste werkfase bijgekomen. Ik had hem gevraagd het
oude Schotse lied ‘Sing me a song’ te bewerken. Hij heeft zich hiervoor - zo zegt hij zelf - laten inspireren door
de mooie stemmen van de kinderen.

We hadden dus tot dan toe gewerkt zonder muziek. Yves ging aan de piano zitten, zo’n beetje zoals in de
stomme films van vroeger. De inbreng van zijn muziek maakte dat er weer scénes ontstonden of bewegingen.
Muziek inspireert. En omgekeerd liet Yves zich inspireren door de melancholie om andere, eigen muziekstukken
te componeren.



In een nog later stadium werd er licht op de scénes gezet.
En dan denk je: “Dit is prachtig”.

Alle elementen binnen de voorstelling — vorm, dans, beweging, muziek, licht - zijn evenwaardig. Je werkt er
samen aan met je ploeg. Daarom is theater zo boeiend, zo verscheurend, zo moeilijk. Gezamenlijk trek je het
gebouw op. We begrijpen elkaar, ook zonder veel woorden. Dat iedereen zich zo inzet voor het project, vind ik
geweldig.

‘We reizen niet. Gaande wordt de weg gemaakt’, luidt een Chinees spreekwoord. Zo is het. Al werkend, krijgt de
voorstelling vorm. Je bent geraakt door wat de kinderen doen. Je ziet iets ontstaan. En wat zinvol is, haal je eruit.

Kinderen zetten zich zo onbevangen, zo loyaal, zo vol begrip in — ook al kunnen ze dat niet altijd verbaliseren. Ik
blijf het een cadeau vinden om met hen te werken. Ik word daar gewoon gelukkig van. Kinderen hebben een
eigen waarde. Het luisteren naar elkaar, de onderlinge dialoog, het contact dat er tussen ons is, dat is belangrijk.
Mensen die met kinderen werken zullen dat herkennen.

Janni:
Soms kan je eindeloos piekeren over hoe je iets wil gezet krijgen, maar dan doen de kinderen gewoon ‘iets’ en
datis dan net wat je zocht.

Eva:
Door hun ‘onbedoeldheid’ gaan ze naar de kern. Ze zoeken niet, ze vinden. Dat is een cadeau.

Janni:

Waar ik echt van onder de indruk ben is de manier waarop Eva met kinderen werkt. Eva kan zeer goed een
inhoud overbrengen en omzetten, en de kinderen daarin meetrekken. Onwaarschijnlijk. Omgekeerd, als je hen
vraagt waarover bv. een scéne gaat, kunnen ze het uitleggen.

Eva:

Het vertrouwen dat je van hen krijgt, is van onschatbare waarde om in je eigen leven mee te nemen. Ik denk
bijvoorbeeld altijd; kinderen voeden kinderen op. Maar kinderen kunnen ook volwassenen opvoeden, zoals
volwassenen kinderen opvoeden.

Het is een soort van verbinding die je legt, een contact.

Kinderen nemen vaak de passie over, de drift of woede waarmee je iets doet. Niet zozeer de taal of de woorden
die je zegt. C’est le ton qui fait la musique.

Janni:

Het is best moeilijk wat we de kinderen vragen. Ze staan er als zichzelf (maar ook niet ‘echt’ als zichzelf), ze
moeten heel alert zijn naar elkaar en naar de ruimte toe. Dat vind ik een moeilijke zoektocht. Met jongeren zou
ik de vorm veel meer durven vastleggen. Maar voor kinderen kan zo’n vast stramien er net voor zorgen dat ze
zichzelf niet meer zijn, ze hun naturel verliezen. Dat is de kwetsbaarheid van de voorstelling. Die hele dunne lijn,
vind ik zeer mooi.

Eva:

Aan de grote structuur is eigenlijk minutieus gewerkt. Alles heeft een sterke muzikale ondergrond, een
tonaliteit, een ritme. Kinderen voelen dat instinctief aan.



Het is ook belangrijk om hen ‘ervaringen’ aan te bieden. We zijn bv. met de kinderen een dag naar zee geweest.
Er stond toen een woeste wind, je kon er bijna in gaan liggen. Je zag de meeuwen hangen in de wind. Janni heeft
toen met hen op het strand gewerkt, een sterke ervaring voor hen en voor ons.

Als je op scéne zegt: doe eens een vogel na, dan werkt dat niet. Je werkt vanuit een emotie, een ervaring.

Verdwaald kan je beschouwen als een etude op een bepaald thema. Een fotoboek, een schilderij...

Het verdwaald zijn in jezelf, in het leven, even in de war zijn. Een moment waarop alles even verschuift, waarop
de wereld even verandert. Een verhaal is het niet, maar een collage van momenten die verhalend kunnen zijn in
wat ze zijn.

Behoort dat ergens tot het domein van de ‘gevoelens’?

Janni:

Het is niet zo dat ‘Verdwaald’ een gevoel uitbeeldt. Ik zie het als een soort taal die door de kinderen, maar ook
door de muziek, het beeld,... gevormd worden, waar je als publiek een gevoel door kunt krijgen of een eigen
verhaal bij kunt maken.

Dat zou ik het mooiste vinden: dat het publiek door de voorstelling geraakt wordt.



